Jij&God, een sterke combinatie

Nou, daar word je dan meteen maar gev-
raagd een stukje in de Agapost te
schrijven voor jij&God. Nu kan ik dat
de redactie ook niet kwalijk nemen en
schrijf ik graag een stukje hierover. Laat
ik dan maar met de deur in huis vallen:
hoe vaak heb jij een geestelijke akker
geploegd, geégd, gezaaid en geoogst?
Heb je wel gedorst of uitgeslagen? God
openbaart aan Jesaja en aan ons dat dit
de noodzaken zijn om tot de oogst te ko-
men [1].

Wat kunnen wij met deze
wijsheid in onze levens?
Willen we wel boeren, of
is dat maar lastig en hard
werken? Mogen we dan
ook niet weten dat het
juk van God licht is [2]? Als Jezus ons
zendt om alle volken tot Zijn discipelen
te maken [3], wie zijn wij dan om niet
te gaan? Persoonlijk denk ik dat het
gedeelte in Jesaja ons een stuk wijsheid
geeft om te gaan in de wereld en te
werken op de akker van God.

Zelf vind ik het wel lastig Gods werk pri-
oriteit te geven, er is zoveel te doen:
studie, Agape, borrelen. Maar concreet
gemaakt steek ik misschien wel erg
weinig tijd in het werk van God. Hoe
dichtbij mag dat werk eigenlijk komen?
Ben ik bereid een vrije avond op te
geven om met een studiegenoot uit de
bijbel te lezen? Eerst de grond
bewerken, dan Gods woord zaaien,
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wieden, water geven, oogsten? Dit is
best wel een strijd in mijn leven. Jezus
woorden zijn soms best hard tegen slap-
pelingen als ik: “Niet een ieder, die tot
Mij zegt: Here, Here, zal het koninkrijk
der hemelen binnengaan, maar wie doet
de wil mijns Vaders, die in de hemelen
is.” [4]

Laten we ieder onze verantwoor-
delijkheid nemen als dienstknecht van
Jezus [5], om te werken
op de akker die God ons
te bewerken geeft. Zoals
ook al uit Jesaja blijkt, is
Gods leiding onontbeer-
lijk. God weet hoe die ak-
ker te bewerken en de
oogst binnen ‘te halen.
jij&God: een sterke combinatie.

Aangaande jij&God (de evangelisa-
tiecommissie gedragen door leden van
de christelijke verenigingen in Ensche-
de): binnenkort is er weer een kerst-
actie. Bid of je hier voor God mag gaan.
Ik wil God danken dat Hij al heeft
voorzien in een groep mensen die de
actie willen voorbereiden (een week
geleden was er nog niemand). Meer
info zal volgen en mensen zijn altijd
nodig.

Namens het jij&God kernteam,

Tjeerd Pinkert
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